
8e jaargang  |  nummer 3  |  maart 2024

PAGINA 5 

‘Vasten is op God  
afstemmen’

PAGINA 3 

Biddend vasten  
in de Bijbel
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LEZERSVRAAG

 En u? 
Wat houdt u 

vast, 
wat laat u 

los? 
   

Reacties welkom via 
lezers@kerkinzoetermeer.nl  

of bel 079-3 522 519

Aran van der Giessen, ‘Desert’, 30x40 cm, acrylverf op canvas, 2022

GEESTELIJKE REIS NAAR PASEN

Vasten en 
bidden in de 
lijdenstijd

De Veertigdagentijd, ook wel 
de lijdenstijd of de vastentijd 
genoemd, is de periode van 
veertig dagen voorafgaand 
aan Pasen, het feest waarmee 
we de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood vieren. 
Voor veel christenen is het 
een tijd van bezinning, vasten 
en gebed ter voorbereiding op 
het paasfeest. Deze periode, 
die dit jaar op 14 februari met 
Aswoensdag begon, omvat 
eigenlijk 46 dagen, maar de 
zondagen worden niet mee-
gerekend. Op zondagen hoef 
je ook niet te vasten.

Vasten is letterlijk: niet eten  
en niet drinken gedurende een  
bepaalde periode. In de Bijbel 
gaat vasten echter verder dan 
alleen fysieke onthouding.  
Het is een spirituele oefening 
waarbij je je richt op God. 
Vaak wordt vasten gecombineerd 
met bidden. Mensen vastten in 
tijden van onrust, moeilijkheden, 
of als een daad van verootmoe-
diging. Een protestantse visie 
op vasten is: ruimte maken voor 
God door af te zien van bepaalde 
dingen. 

Bijbelse voorbeelden
In zowel het Oude als het Nieuwe 
Testament vinden we veel voor-
beelden van vasten en bidden.
• Koning David vastte toen hij  

het tragische nieuws hoorde  
dat Saul en Jonathan waren  
gedood. (2 Samuel 1:12)

• De profeet Nehemia vastte  
en bad toen hij ontdekte dat  
Jeruzalem nog steeds in  
puin lag. (Nehemia 1:4)

• De gemeente van Antiochië 
vastte voordat ze Paulus en  
Barnabas uitzonden op het  
eerste zendingsreis. 
(Handelingen 13:3)

• Jezus vastte veertig dagen  
en nachten in de woestijn, 
waarbij Hij zich richtte op God 
en zijn missie. (Matteüs 4:1)

Volgens www.debijbel.nl, de 
website van het Nederlands- 
Vlaams Bijbelgenootschap, zijn  
er wel kleine verschillen tussen 
vasten in het Oude en in het 
Nieuwe Testament. Waar het 
eerder vooral een godsdienstig 
ritueel was, wordt vasten in het 
Nieuwe Testament gezien als 
teken van toewijding aan God.  
Je leest het hier vaak in één 
adem met gebed en het geven 
van aalmoezen.

Drie pijlers
Van oudsher heeft de Veertig-
dagentijd drie pijlers: vasten  
(soberheid), gebed en bezinning, 
en solidariteit. Voor elke pijler 
geven we een aantal ideeën.

Ideeën voor vasten
Vasten kan op allerlei manieren. 
Meestal wordt daarbij gedacht dat 
je jezelf gedurende een bepaalde 
periode ‘pleziertjes’ ontzegt. Denk 
bijvoorbeeld aan het minderen –  
‘soberen’ – of stoppen van:  
dranken met alcohol, koekjes of 
andere tussen doortjes, vlees bij je  
maaltijden, gebruik van sociale 
media, spelletjes op je telefoon,  
bioscoopbezoek, bepaalde soorten  
broodbeleg, televisie kijken.
Dit kun je met jezelf of in een 
groep afspreken voor de hele  

Veertigdagentijd, maar ook per  
onderwerp en per week.

Ideeën voor gebed en bezinning 
Voor steeds meer christenen is 
de Veertigdagentijd een periode 
om ‘back to the basics’ te gaan 
en zich te bezinnen op het  
geloofsleven. Er zijn leesroosters 
en kalenders met Bijbelteksten 
die thematisch zijn geordend met 
daarbij een gedachte, of apps 
met toepasselijke liederen, van 
klassiek tot popsongs. Denk aan: 
• elke dag een Bijbelvers  

opschrij ven en met je  
meenemen

• een stiltewandeling  
in de natuur maken

• elke avond je dankpunten  
opschrijven 

• dagelijks een overdenking lezen

Ideeën voor solidariteit
Je kunt ook ruimte maken voor 
het toeleven naar Pasen door  
bepaalde dingen juist wél of  
extra te doen, voor anderen. 
Denk aan: 
• iemand bezoeken die eenzaam 

is of die je een tijd niet hebt 
gesproken

• iemand een kaartje sturen
• een bloemetje geven aan iemand 

die je dankbaar bent voor …
• in contact komen met vluchte-

lingen of met anders gelovigen
• meedoen aan de Paasgroeten-

actie voor gevangenen
• sober leven en je bespaarde 

geld geven aan een mooi doel
Als je wilt sparen, kun je zowel 
voor dingen wél, als voor dingen 
níet doen, elke dag dat je dat doet 
een van tevoren afgesproken  
bedrag ‘in de pot’ doen.

Vind je vasten lastig?
Vasten levert soms helemaal niets 
op. Zeker voor beginners zal het 
vooral zwaar zijn. Je kunt je moe 
en leeg voelen. Allerlei ‘verborgen’ 
gevoelens kunnen boven komen, 
waar je niet altijd trots op bent. Je 
zult vasten soms nutteloos vinden. 
Het helpt om op die momenten 
gewoon door te zetten. Zelfs als 
het naar je idee niets oplevert kan 
het nuttig zijn. 
Stel jezelf haalbare doelen voor 
de Veertigdagentijd. Je mag best 
een beetje ambitieus zijn, maar 
wees ook nederig: we zijn zwakke 
mensen. 
Vind je vasten in je eentje lastig? 
Deel dan met anderen op welk 
vlak je gaat vasten. Of zoek een 
maatje met wie je samen kunt 
vasten. Dan kun je elkaar helpen 
om trouw te zijn. Deel je ervaring 
over wat het vasten jou brengt.  
Of maak een ‘vastenhoekje’,  
bijvoorbeeld in de vensterbank. 
Zet er een kaars bij, leg een  
notitieboekje en een pen neer en 
schrijf je ervaringen en gedachten 
op bij de dagen dat je gevast hebt.

• Jan Blankespoor

Bidden en vasten

Stuur je oplossing samen met je naam en leeftijd in vóór maandag 18 maart naar kidz@kerkinzoetermeer.nl  
en maak kans op een prijs! 

De winnaar van de februari-puzzel ‘Waar of niet waar’ is Daniek Nieuwstad. Gefeliciteerd! 

KidZ

?
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  
www.salonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij Provoet 
 en Huidprofessional
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

 

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

Infinity Uitvaartzorg
Liefdevol  |  Respectvol  |  Vertrouwd

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer

infinity-uitvaartzorg.nl

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

079 5000 250 (dag en nacht) 
Larikszoom 9, Zoetermeer 

infinity-uitvaartzorg.nl

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

Infinity Uitvaartzorg
Liefdevol  |  Respectvol  |  Vertrouwd

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer

infinity-uitvaartzorg.nl

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519

Redactie.AMG@online.nl

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
Tel: +31 (0) 79 316 33 20
GSM: +31 (0) 6 53 277 242
E: jan.konijn@solcon.nl

te Oud-Soetermeer

Te huur in Zoetermeer:
700m2 kantoorruimte op 1ste etage.

Naar eigen inzicht te renoveren  
en in te delen.

Diverse Bedrijfsunits met kantoor.
Schakelbaar vanaf 

+/- 240m2 tot +/-600m2.

Tevens te huur in Ede:  
Diverse bedrijfsunits  

met kantoor +/- 200m2

Voor info mail 
jan.konijn@solcon.nl

De fiets van Oud-Soetermeer

Inclusief gratis ondernemersadvies!  
Stuur een mail met uw gegevens en wensen.
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KIJK VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der 

Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

Soms ontdek je een antwoord 
door te kijken naar het tegen-
deel. Het tegenovergestelde van 
vasten is namelijk een gebrek 
aan beheersing. Geen weerstand 
kunnen bieden aan verleidingen 
heeft de mens vaak in problemen 
gebracht. Het eerste voorbeeld 
vinden we in de Hof van Eden, 
waar de mens zich niet kan  
beheersen om van de verboden 
vrucht te eten. Een oefening in 
zelfbeheersing kan een bescher-
ming vormen tegen dat wat onze 
aandacht van God probeert af 
te leiden. Bij onthouding en ver-
mindering gaat het om het terug-
dringen van de overheersende 
op zichzelf gerichte driften, zodat 
er meer ruimte komt om iets van 
godswege te kunnen ontvangen.

Doelgericht
Vasten gaat in de Bijbel bijna 
uitsluitend samen met gebed. 
Zonder gebed zou vasten kunnen 
worden tot een vorm van uiterlijke 
vroomheid, waarbij het hart niet 
meedoet (zie Joël 2:13). In de  
Bijbel wordt gewaarschuwd voor 
oneigenlijk gebruik van het vasten.  
Het moet niet worden tot een 
inhoudsloze gewoonte (Zacharias 
7:5) en het is ook niet bedoeld als 
chantagemiddel om God iets af te 
dwingen (Jesaja 58:3-7). 
Het vasten dient gedaan te worden 
met een oprecht hart en niet als 
verplichting of bijzondere prestatie 
gezien te worden. Het dient een 
hulpmiddel te zijn om je instelling 
en levenswandel af te stemmen op 
wat God voor ogen heeft.

Daarom werd het vasten en bidden  
in Bijbelse tijden vaak ingezet om 
tot bezinning en inkeer te komen, 
boete te doen, maar ook om  
onheil af te wenden en als teken 
van rouw. Denk bijvoorbeeld aan 
de stad Ninevé, die in zak en as 
zat. De bevolking keerde zich af 

RUIMTE OM TE ONTVANGEN

Biddend vasten in de Bijbel
JE GEEST OEFENEN • Er zijn diverse voorbeelden in de Bijbel te vinden waarin bidden en 
vasten hand in hand gaan. Maar eerst een kleine gedachte bij het ‘waarom’ van vasten. 
Waarom zou het heilzaam zijn? 

van slechte gewoonten in de hoop 
dat God het zou opmerken en zijn 
oordeel over de stad zou herzien.
Aan het begin van de Christelijke 
Kerk werd er voorafgaand aan 
de inzegening van apostelen, 
evangelisten of andere ambten 
een tijd van vasten en gebed 
aangehouden. Dat sluit aan bij de 
vastenperiode, die Jezus aanslui-
tend aan zijn doop in de Jordaan 
onderging, voordat Hij begon aan 
zijn openbare verkondiging.

Je levenswandel 
afstemmen op wat God 

voor ogen heeft

Eet je geloof
In de Joodse traditie is voeding 
niet los te zien van het geestelijke 
leven. Lichaam, ziel en geest zijn 
verbonden. Woord en daad vormen 
één geheel. Geloven is niet alleen 
iets van gevoel of verstand; het zit 
verweven in alles wat je doet. 
Voedselwetten bepalen wat eet-
baar is en wat niet, wat rein is of 
onrein. Maar het gaat verder. Wie 
zich aan de voedselwetten wil 
houden, heeft in huis twee keu-
kens, twee soorten servies en  
bestek. De ene keuken is voor 
vlees en de andere voor melk. Wie 
koosjer (rein) wil leven, zorgt er 
elke dag en bij iedere handeling 
voor dat de dingen op de plaats 
blijven waar ze horen. Bij het bood-
schappen doen, koken, eten en 
opruimen zorg je voor ordelijkheid. 
Want alles wat God geschapen 
heeft, moet het doel dienen  
waartoe het geschapen is. Je zou 
kunnen zeggen dat hiermee een  
belangrijke les letterlijk en figuurlijk 
wordt geïnternaliseerd of verteerd: 
knoei niet met Gods schepping.

‘Waakt en bidt’
Jezus heeft geleefd volgens de 
traditie van Gods verbond met 

mensen. Hij heeft zich gehouden 
aan de regels, die God gaf om het 
leven op aarde in een goede relatie 
tot God te laten zijn. Het was dan 
ook zijn gewoonte om naar de 
samenkomsten te gaan in de syna-
goge en de tempel te bezoeken. Hij 
vierde de feesten en las de heilige 
boeken. Volgens de evangeliën is 
Jezus regelmatig in afzondering in 
gebed. Zijn actieve leven waarin Hij 
zich laat kennen als Gods geliefde 
Zoon, begint met veertig dagen 
vasten in de woestijn.

‘Waakt en bidt’, zegt Jezus tegen 
zijn leerlingen in de Hof van  
Getsemane, ‘opdat je niet in 
beproeving komt.’ Laat de tegen-
stander je niet overvallen. Dat 
‘waken’ is op te vatten als een 
vorm van vasten. Een oefening in 
zorgvuldigheid en bewust leven, 
dat begint met het niet toegeven 
aan lichamelijke verlangens. 
‘De geest is wel gewillig’, zegt 
Jezus, ‘maar het lichaam is zwak’ 
(Marcus 14:38). Dit is in overeen-
stemming met de beproeving 
van Job, die niet verder gaat dan 
zijn lichaam. De beproever kan 
door middel van lichamelijke 
verlangens ons telkens afleiden 
van onze bezigheden en van onze 
concentratie op God. Door ons 
daarvan bewust te zijn en onze 
geest te oefenen de baas te zijn 
over ons lichaam, kunnen we wor-
den bevrijd van wat ons in de weg 
staat om dicht bij God te leven.

• ds. Erika Dibbets-van der Roest

PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

Geraadpleegd: 
Lex Boot, 'Handboek Christelijke Meditatie' 
(blz. 98), KokBoekencentrum, 2015 
RadioIsrael.nl, ‘Waarom scheiden Joden melk 
en vlees? Kan het God echt iets schelen?’
Bo Reicke en Leonhard Rost, 'Bijbels- 
historisch woordenboek V',  
Het Spectrum, 1970

Want de ons omringende cultuur 
vertelt ons dat alles maakbaar en 
beschikbaar is, vandaag besteld, 
het liefst vanavond bezorgd. In 
werkelijkheid zijn wij ontzettend 
afhankelijk van elkaar, van de 
schepping en van onze Schepper. 
Biddag kun je zien als een remin-
der: je bent minder in control dan 
je denkt en alles wat je hebt is 
een geschenk. 

Jezus leert ons bidden om ons 
dagelijks brood en dat is niet voor 
niets. Brood voor elke dag zet 
een rem op inhaligheid en onma-
tigheid. Op Biddag bidden we om 
genoeg, al rijst meteen de vraag: 
wat is dan genoeg? 
Als we dat overlaten aan ieder 
voor zich, dan weet je het wel: 
de sterken en de slimmeriken 
verdelen de taart en de kruimels 
zijn voor de zwakkeren en de 
kwetsbaren. 
Maar bidden om genoeg  
betekent niet alleen genoeg voor 
mij, maar ook voor de ander.  
De ander is de grens. In het  
Westen met zijn overconsumptie 
betekent leven van genoeg dan  
al gauw minderen en matigen, 
zodat er meer overblijft voor  
die ander. 

Concentratie 
op Christus, het 
hemelse brood

Wat dat betreft is het een mooie 
samenloop, dat Biddag altijd valt 
in de Veertigdagentijd met zijn 
concentratie op Christus, het 
hemelse brood. Zo is het gebed 
om dagelijks brood ook vanaf het 
begin van de Kerk verstaan – als 
ten diepste een bede om genoeg 
van Hem voor elke dag.

O levend brood  
dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker,  
wat ik proeven wil.
Dit hemels brood,  
het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Couplet uit ‘Het Woord van God’ – Sela 

• ds. Pieter Baas

PREDIKANT OOSTERKERK

Bidden om 
genoeg

BIDDAG • ‘Geef ons heden  
ons dagelijks brood en één 
voor in de diepvries’, schrijft 
Rikkert Zuiderveld ergens. 
Daarmee legt hij de vinger  
op de zere plek. 

De Biddag voor Gewas en  
Arbeid valt dit jaar op woensdag  
13 maart. 
In de Oosterkerk zijn er twee 
diensten: om 15.00 uur met 
kinderen over ‘bidden =  
vertrouwen’ en om 19.30 uur 
een avonddienst over  
‘gulzigheid’. 
In de Oude Kerk is om 10.00 
uur de morgendienst van  
zondag 10 maart gewijd aan 
deze Bidstond en er zal een 
daarop toegespitste liturgische 
schikking zijn.

Woestijnervaring

‘Wanneer jullie  
vasten ...’ zo begint 
Jezus in Matteüs 

6. Iets dergelijks zegt Hij over het 
Avondmaal: ‘Zo dikwijls als u dit 
brood eet en de beker drinkt ...’  
Er staan geen tijden of dagen voor 
aangegeven. Jezus gaat er vanuit 
dat het gebeurt, Hij sluit aan bij 
een gewoonte en een gebruik dat 
iedereen kent. 

Ik sprak zendingsvriendin Foka van 
de Beek in de Bulgaarse stad Varna 
over vasten. Zij vertelde dat in 
de Methodistenkerk met daaraan 
verbonden Roma-gemeenten,  
waarvoor zij werkt, vasten heel 
gebruikelijk is. Een kerkelijk  
medewerker liep laatst met iets en 
vastte om daarover na te kunnen 
denken. Ook voorafgaand aan de 
doordeweekse avondmaalsviering 
als kerkelijk team wordt er gevast. 
Voorgangers kennen nog altijd de 
traditie van grondlegger John  
Wesley om op woensdag en vrijdag 
tot vier uur ’s middags te vasten. 

Ik sprak ook een van onze zoons, die 
in zijn gemeente op gezette tijden 
vast om zich op God en Zijn stem 
te kunnen richten. Hij wijst op de 
kracht van het vastend bidden en de 
uitwerking daarvan voor jezelf en je 
omgeving. Daar heb je lichamelijk 
en geestelijk ruimte voor nodig. 
Zoals verbeeld op de voorpagina is 
de woestijn bij uitstek een plaats 
van afzondering om leiding van God 
te kunnen ontvangen. 

In de Bijbel bevonden de profeet  
Elia en Johannes de Doper zich  
daar, om zich te concentreren op  
hun opdracht en geestelijke kracht 
op te doen. Inderdaad: zónder te 
eten. Veertig dagen lang, het  
maximum dat je kunt uithouden  
zonder voedsel. De woestijn zoekt  
de dertigjarige Jezus zelf ook op,  
in de voorbereiding op zijn open-
bare optreden. In die woestijn 
gebeurt Hem het een en ander aan 
beproeving en verzoeking, die Hij 
met kracht weet te weerstaan.  
Aangrijpend. 

Als ik dit alles hoor en in deze  
Kerk in Zoetermeer lees, besef  
ik pas goed de waarde van zo’n 
woestijnervaring, bedoeld om de 
relatie met God te verdiepen en 
binnen het geheel van Christus’ 
lijden en liefde Gods nabijheid te 
ontdekken als bron van overgrote 
kracht. 
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KERKDIENSTEN IN MAART
Zondag 3 maart 
Oculi – Mijn ogen zijn 
bestendig op u (Ps. 25)

Zondag 10 maart 
Laetare – Verblijdt u (Ps. 122)

Zondag 17 maart 
Judica – Oordeelt mij 
niet (Ps. 43)

Zondag 24 maart 
Palmpasen

28 maart 
Witte Donderdag

29 maart 
Goede Vrijdag

30 maart 
Stille Zaterdag

31 maart 
Pasen

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur 
ds. A.A. van den Berg 
Heinenoord

 10.00 uur 
ds. H.J. Franzen  
Pijnacker  

Bidstond voor gewas en 
arbeid

 10.00 uur  
ds. K. Hage  
’s-Gravenzande

 10.00 uur  
ds. M. Treuren  
Pijnacker 

 18.30 uur 
ds. P. Baas  
Oosterkerk Zoetermeer  

Cantatedienst

 19.30 uur 
ds. H.J. Franzen  
Pijnacker  

Heilig Avondmaal  

 09.45 uur 
ds. F.J. van 
Harten  
Scheveningen 

Paasliederen

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur 
ds. E. van der Wolf-Kox 

 10.00 uur
 ds. J.T. van der Wolf

 10.00 uur 
ds. J. van der Vis  
Aarlanderveen

 10.00 uur 
ds. E. van der Wolf-Kox

 19.00 uur  
ds. J.T. van der Wolf 
Maaltijd van de Heer

 19.00 uur 
ds. E. van der  
Wolf-Kox en  
dhr. M. Vermeulen

 21.00 uur 
ds. E. van der 
Wolf-Kox 
Paaswake

 10.00 uur 
ds. J.T. en E. van 
der Wolf-Kox

WIJKGEMEENTE  
OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 
W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur  
ds. P. Baas  
Heilig Avondmaal

 17.00 uur  
ds. P. Baas  
Voortzetting en  
Dankzegging

 10.00 uur  
ds. J. de Groot  
Katwijk a/d Rijn

 17.00 uur  
ds. P. Baas  
Hart4U-dienst 

 10.00 uur  
ds. D. van 
Vreeswijk  
Rotterdam-IJsselmonde

 17.00 uur 
ds. H. van Rumpt 
Voorthuizen

 10.00 uur 
ds. P. Baas en  
Timo Hagendijk  
Belijdenisdienst

 17.00 uur 
ds. R. de Wit  
Rotterdam-Kralingen

 19.30 uur 
Timo Hagendijk  
en ds. P. Baas 
Viering met brood  
en beker

 10.00 uur 
Dienst met kinderen 
t/m 13 jaar

 19.30 uur 
ds. P. Baas

 19.30 uur 
Korte viering

 10.00 uur 
ds. P. Baas

 17.00 uur 
ds. B. van den 
Bosch  
Benthuizen

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20  
W pwzn.nl

 10.00 uur 
mw. A. Lodder

 10.00 uur ds. A.W. Estié 
Voorthuizen

 12.00 uur Chagallviering 
mw. L. Janssen en  
ds. E. Dibbets-van der Roest 

 16.00 uur Vrouwenviering

 10.00 uur 
mw. E. Verheul 
Benthuizen

 10.00 uur 
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest

 15.00 uur 
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest 
Vesper met Cantate Deo

 19.30 uur 
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest 
Heilig Avondmaal

 19.30 uur  
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest

 22.00 uur  
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest 
Paaswake

 10.00 uur  
mw. A. Lodder

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

 10.30 uur 
ds. K.H. van Klaveren

 10.30 uur 
ds. H. Le Grand

 19.30 uur 
dhr. T. Vessies  
Avondmaalsviering

 10.30 uur 
mevr. N. Verburg

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

8e jaargang | nummer 3 | maart 2024

Redactie 
Jan Blanke spoor, Marjolijn van der Haven- 
Verweij, Hanneke Lam, Helma Nieuwstad, 
Willy Tieman

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Pieter Baas, Hans van der Bilt, Erika Dibbets, 
Annette Doorn, Rinus van Dorland, Peter van 
Holten (strip), Elvira Keller, Reinier Laman Trip,  
Jan van der Linden, Hans van Oort, Theo Poot 
(cartoon en illustratie), Henk-Jan Prosman, 
Anja Schröder, Marilène van der Slik, Arie 
Vooijs, Petra Vossegat, Leonie Vreeswijk- 
Feith (fotografie) 

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, 
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein,  
Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Ook Kerk in Zoetermeer ontvangen?   
Hebt u deze maartkrant onder ogen  
gekregen en wilt u ook maandelijks Kerk in 
Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het 
door via info@kerkinzoetermeer.nl  
of bel de eindredactie: (079) 3 522 519  
Dit kan ook voor losse of extra nummers  
van een bepaalde editie.  

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag is € 25 voor 10 nummers 
per jaar, maar elk ander bedrag is net zo 
welkom. Gewoonlijk krijgt u eind april het 
verzoek om voor het lopende jaar bij te 
dragen. U kunt uw gift overmaken naar  
NL15 RABO 0373 7337 04  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer  
Kerkblad. Hartelijk dank! 

Kerkelijk Bureau 
U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van 
09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk 
Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56   
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of  
T 06-1236 5054 (Gerda) • Frans Halsstraat 3,  
2712 JS • W www.pgzoetermeer.nl 

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN
Dienst voor doven  • in Ons Honk • Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT

Zondag 10 maart 10.00 uur dhr. K. Smit

PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W perronoosterheem.nl/perronmeeting

  3 maart 10.00 uur Nico van Splunter

10 maart 10.00 uur Bert Westland 

13 maart 
Biddag

15.00 uur Timo Hagendijk Kinderdienst

19.30 uur ds. P. Baas Avonddienst

17 maart 10.00 uur Theo Vreugdenhil

24 maart 10.00 uur Timo Hagendijk Belijdenisdienst met Oosterkerk

31 maart 10.00 uur Timo Hagendijk Pasen  (in basisschool Het Noorderlicht)

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT 
 T (079) 316 48 88

  1 maart 15.30 uur mw. M. van den Boomgaard

  8 maart 15.30 uur dhr. E. Leune

15 maart 15.30 uur dhr. J. van Oeveren Zang

22 maart 15.30 uur ds. J. Molenaar

29 maart 15.30 uur mw. M. van den Boomgaard Goede Vrijdag

WelThuis Vivaldi • Maandelijks • Brechtzijde 45, 2725 NR

Zondag 17 maart 10.30 uur ds. S.C.B. Hermanus-Schröder Heilig Avondmaal

Zaterdag 30 maart 10.30 uur mw. W. van Hengel Paasdienst

DE PELGRIM
De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP • W depelgrimzoetermeer.nl 

Zondag 10 maart 14.00 uur Pelgrimsviering

Palmzondag 24 maart 19.30 uur
Taizé-viering 
Let op: voortaan weer in De 
Wijngaard, Moeder Teresasingel 
100, wijk 19 in Rokkeveen

Witte Donderdag 28 maart 22.00 uur Viering en korte wake

Goede Vrijdag 29 maart

15.00 uur Kruisweg met staties  
van Ellen Vermeulen

19.30 uur Kruisviering rondom 
Lucasevangelie

Stille Zaterdag 30 maart 20.00 uur Meditatieve paaswake

Pasen 31 maart 14.00 uur Paasviering

Kopij volgend nummer 
Berichten en kopij voor de aprilkrant  

kunt u insturen woensdag 6 maart.  

Deze Kerk in Zoetermeer-editie verschijnt  

op woensdag 27 maart 2024.  

KERK & DIENST

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg 
Pastoraat Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD  
(ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 
2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen maandag en dinsdag
Lid pastoresteam Ronald Karsdorp 
T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 889 74 32 
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfeldt •T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 
E cdvandorp@hotmail.com

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl  
W www.depelgrimzoetermeer Oosterheemplein 320, 2721 ND

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Vrije dag woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perronoosterheem.nl

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

ONDER WOORDEN

Datum Tijd Locatie

Woensdag 13 maart 
Biddag

15.00 uur Oosterkerk Timo Hagendijk Kinderdienst

19.30 uur Oosterkerk ds. P. Baas Avonddienst

Maandag 25 maart 19.30 uur Ichthuskerk Hilbert van Essen Vesper

Dinsdag 26 maart 19.30 uur
Ichthuskerk Wieger Visser Vesper

Oosterkerk Viering

Woensdag 27 maart
18.30 uur Oosterkerk Pesachmaaltijd

19.30 uur Ichthuskerk Grietje Cusell Vesper

VERTROUWENSPERSONEN 

OUDE KERK
Kees Hakkenberg 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Hanneke von Meijenfeldt • T 06-2956 6786
Bram van Strijen 
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl 

 Zit je ergens mee?  
Neem contact op met een van ons.

CONTACT

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over 

de mogelijkheden! E advertenties@kerkinzoetermeer.nl 

W kerkinzoetermeer.nl

Woordeloos

Woorden van Jezus
gaan veertig dagen
met ons mee

vergezellen ons denken en doen
veertig dagen aan één

hechten zich
ondanks alle uiterlijk vertoon
aan hart en nieren

woordeloos vormen ze
maken het hart
gevoelig voor vreugde
filteren ze wat van waarde is
het overige mag aan ons voorbij gaan

Aukje Wijma
elisabethmagazine.nl/3-gedichten-
voor-jou-40-dagentijd, april 2020
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KERK & GELOOF

UITGELICHT

Ongewenst gedrag is niet altijd  
seksueel van aard. Er kan ook sprake 
zijn van ander ongewenst gedrag, zoals 
agressie, discriminatie, intimidatie,  
pesten of fraude. Dit speelt zich vaak af 
in een situatie van machts ongelijkheid.  
In de Protestantse Gemeente Zoetermeer 
(PGZ) zijn vertrouwens personen aan-
gesteld. Hun belangrijkste taak is het  
ondersteunen of helpen van gemeente-
leden die ongewenst gedrag ervaren. 
De vertrouwenspersoon biedt een  
luisterend oor, maar geeft daarnaast  
informatie en adviseert over stappen  
die ondernomen kunnen worden.  
Een vertrouwenspersoon heeft hiervoor 
een training gevolgd, is neutraal,  
verplicht tot geheimhouding en handelt 
onafhankelijk van de kerkenraad. 
Daarnaast richt een vertrouwenspersoon 
zich op preventie – het voorkomen van 
situaties waarin ongewenst gedrag kan 
ontstaan. De bewustwording hiervan 
houdt in: oog krijgen voor risicosituaties 
en letten op elkaar en op onszelf.  

In elke wijkgemeente zal dit regelmatig 
onder de aandacht gebracht worden.

Oog krijgen voor 
risicosituaties en letten  

op elkaar en onszelf

In de PGZ is in iedere wijk gemeente  
een vertrouwensteam actief. Wanneer 
iemand daar behoefte aan heeft kan  
zij of hij een vertrouwenspersoon uit  
de eigen wijkgemeente benaderen.  
Maar ook is het mogelijk om te mailen  
of te bellen met een vertrouwens-
persoon uit een van de andere wijken. 
Zij staan vermeld in de contactkolom  
op pagina 4 van Kerk in Zoetermeer. 

• Binie Geut

NAMENS VERTROUWENSTEAM PGZ

 Ook is er een landelijk meldpunt ingesteld 

waar men met vragen en klachten over  

seksueel misbruik terecht kan: www.smpr.nl

Een Veilige Kerk
NIET PLUIS-GEVOEL? • Voor ieder gemeentelid behoort de kerk een veilige  
plek te zijn, altijd en overal. Maar die veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. 
Ook binnen kerkelijke relaties kan immers ongewenst gedrag voorkomen, 
bijvoorbeeld in het contact met een ambtsdrager, kerkelijke functionaris of 
gemeentelid, waardoor iemand zich niet veilig voelt. 

Meer informatie vindt u in de agenda 
op www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK

GemeenteGroeiGroep
 ‘En God zag dat het TOV was’. 

 29 februari, 14 en 28 maart 
E ggg@oudekerkgemeente.nl  
T 06-4189 4053 (Alice Visser)

Palmpasen-Cantate
 Bachcantate ‘Himmelskönig, 

sei willkommen’, ingebed in de 
eredienst. Met koor, orkest en 
solisten, liturg en organist.
 24 maart, 18.30, Dorpsstraat 57 

E projectkooroudekerk@gmail.
com T 079-3 522 519

DE REGENBOOG

Eenvoudig leven
 Rondom het boekje van  

ds. Sam Janse en anderen. 
 18 maart, informatie bij  

ds. Jan van der Wolf

Verwondering en fotografie
 Workshop en gesprek. 

 21 maart en 23 mei, 20.00-
22.00 uur, De Regenboog  
E jtvanderwolf@gmail.com  
T 06-3863 6293 (ook Whatsapp)

(G)een blad voor de mond
 Gesprek over recente artikelen. 

 28 maart, 20.30 uur (na de 
Witte Donderdagviering van 
19.00 uur), De Regenboog  
E jhblankespoor@gmail.com  
T 079-321 21 64

OOSTERKERK

Seniorenkring
 Over een gelijkenis van Jezus.

 5 maart, 10.30 uur, Oosterkerk 
E predikantoosterkerk@gmail.
com T 06-8359 9143

Vrouwenontmoeting
 ‘Lijdenstijd met zicht op Pasen’. 

 14 maart, met ontbijt vanaf 9.00 
uur, Oosterkerk E cdvandorp@
hotmail.com T 06-2473 5383

Zin in Film
 ‘Gran Torino’: over wraak en woe-

de, verzoening en zelfopoffering. 
 14 maart. 19.45 uur, Oosterkerk 

Gemeenteavond
 Over gemeentezijn en liturgie. 

 19 maart, Oosterkerk 

ICHTHUSKERK

Vrouwenviering
 ‘Moeder aarde, bron van leven’. 

 10 maart, 16.00 uur,  
Ichthuskerk T 06-4468 8551

Ouderengesprekgroep 
 18 maart, 14.00 uur, Ichthuskerk  

E r.karsdorp@kpnmail.nl  
T 06-2260 7030

Jong & Geloven
 Gesprekskring 20-35 jaar.

 18 maart, 19.30 uur, Ichthuskerk 
E kerkelijkwerker@pwzn.nl

ADVENTSKERK

Leven in aandacht
 2 maart, 9.30 uur; Toon Vessies  

T 06-3039 8712

De Bijbel zonder vrome 
praatjes
 4 maart, 20.00 uur

Wie was Maria Magdalena?
 11 maart, 15.00 uur

Het vuur van de vrijheid
 18 maart, 15.00 / 20.00 uur

Creatief de Psalmen lezen
 25 maart, 19.30 uur
 T 06-1104 1992  

E khvanklaveren  @gmail.com  
W vcgz.nl

‘Onrustig is ons hart’ – over bidden als horen
MET AANDACHT • Op zondag 11 februari hield ik in de Oude Kerk een inleiding over 
het gebed. We bidden vaak vanuit onze nood, onze onrust en angst. Maar hoe 
vaak bidden we nu vanuit de rust en stilte om de stem van God te horen? 

De Deense filosoof Søren  
Kierkegaard heeft prachtige  
gebeden geschreven en ook  
óver het gebed geschreven. 

‘Hoe aandachtiger,  
hoe inniger mijn gebed werd, 
hoe minder ik te zeggen had. 
Op het laatst werd ik  
helemaal stil.
Ik werd dat, wat mogelijk de 
grootste tegenstelling is van 
spreken: ik werd een hoorder. ... 
Bidden wil zeggen: stil worden 
tot je God hoort.’

Gebed vereist dan ook voorberei-
ding: eerst stil worden, voordat 
je woorden gaat bidden die je 
zorgvuldig kiest. Een oefening 
kan daarbij helpen, bijvoorbeeld 
de volgende woorden.

Laat je lichaam stil zijn om  
naar Gods woorden te luisteren
Laat je tong stil zijn om  
naar je gedachten te luisteren

Laat je gedachten stil zijn om 
naar je hart te luisteren
Laat je hart stil zijn om  
naar je geest te luisteren
En laat je geest stil zijn om  
naar Gods Geest te luisteren

Eerst moet de onrust uit ons hart, 
voordat we op het niveau van de 
geest en de ziel kunnen bidden. 
Er moet ruimte in ons zijn waar 
God binnen kan komen. Volgens 
Augustinus is het gebed dan ook 
niet alleen het aanroepen van God, 
maar ook het ‘inroepen’ van God 
(invocatio). In het gebed wordt 
God het hart binnengeroepen. Zo 
kan God in en tot ons hart spreken.
Verder kan het ook goed zijn om 
een gebed eens uit te schrijven, 
zodat je zorgvuldig na kunt 
denken over wat je nu eigenlijk 
precies wilt bidden. En bid dat 
gebed dan niet één keer, maar 
over een langere tijd.
Ook kan het behulpzaam zijn om 
gebeden te bidden die anderen 

geschreven hebben. Het Liedboek 
kan daarbij behulpzaam zijn. Daar-
in staat onder andere een gebed 
van Augustinus (blz. 1439 voor de 
hele tekst, zie ook blz. 1167):

Laat heb ik U lief gekregen,
o schoonheid zo oud  
en toch zo nieuw. [...]
U was bij mij,  
maar ik was niet bij U! [...]
Ik heb U geproefd en sindsdien 
dorst en honger ik naar U.
U hebt mijn hart aangeraakt, 
en het is ontvlamd in verlangen 
naar Uw vrede.

Het bijzondere is dat het gebed hier 
eigenlijk een manier is om onder 
woorden te brengen hoe het nu 
staat tussen God en onze ziel. En 
het gebed is toch vooral dát: dat de 
ziel en dat onrustige hart van ons 
weer in contact komen met God, 
de bron van ons leven.

• ds. Henk-Jan Prosman

PREDIKANT IN NIEUWKOOP

‘Vasten is op God afstemmen’
SCHOONSPOELEN • Aan het begin van het nieuwe jaar vasten veel gemeenteleden van  
GODcentre in Voorschoten, meestal de eerste week na de kerstvakantie. Elke vastendag  
komen ze ’s avonds als gemeente samen om te bidden en God te aanbidden. Het gebeurt in  
saamhorigheid en je versterkt daarin ook elkaar. Aran van der Giessen en zijn vrouw Veronica doen 
daar aan mee en zetten het ook in bijvoorbeeld voorafgaand aan een jeugdkamp in de zomer.

‘Het gaat om op God afstemmen 
en Hem om richting en leiding  
vragen. Op één staat: meer tijd 
voor God. Dat is ook echt zo, er 
komt veel meer ruimte als je vast. 
Je hoeft geen boodschappen te 
doen en niet te koken. Het gaat 
niet om diëten of minder op  
sociale media, het is echt je eten 
laten staan om te bidden. Door de 
dag heen blijven we wel drinken, 
maar ook dit kun je laten staan.
Vasten gaat hand in hand met  

bidden, dat is verstrengeld. Het is 
heel krachtig. Je zoekt God met 
heel je lichaam en plaatst jezelf 
bewust in een omgeving zonder 
afleiding. Zoals van Jezus staat 
geschreven, dat de Heilige Geest 
Hem leidde naar de woestijn 
waar Hij veertig dagen vastte. Het 
maakt je geestelijk scherp en Gods 
stem kun je duidelijker verstaan. 
Vasten is ook een geestelijke 
schoonmaak, waarbij je wordt 
gereinigd van zonde en verleiding. 

Dr. Myles Munroe gebruikt het 
voorbeeld van een zwembad, een 
bassin van overvloed waarop we 
met buizen aangesloten zijn. Deze 
buizen kunnen verstopt raken door 
zonde of afleidingen. We hebben 
het nodig om ze schoon te spoelen, 
zodat God 100% door ons heen kan 
stromen! Menselijke denkpatronen 
ruim je op en je kunt je weer laten 
voeden met Gods kracht.’ 

• Marieke van der Giessen-van Velzen

JON       ELOVIG

Vasten kun je kennen vanuit 
andere geloven of iets wat 
alleen hoort bij de Veertig-

dagentijd. Vasten heeft te maken 
met iets laten en ergens meer tijd 
voor maken. Het heeft ook te maken 
met toewijding aan God.
In de Bijbel komt vasten ook voor. 
In het Oude Testament lees ik dat 
vasten samengaat met rouw en 
berouw.

‘In die dagen was ik, Daniël,  
drie volle weken in de rouw.  
Smakelijk voedsel at ik niet,  
vlees en wijn kwamen niet in 
mijn mond, en ik wreef mij niet  
in met olie tot er drie weken 
verstreken waren.’ (Daniël 10:2-3)

In het Nieuwe Testament lees ik dat 
Jezus aan vasten doet. Jezus pakt 
daarin rust en komt terug bij Zijn 
Hemelse Vader. Tegenwoordig zie ik 
vasten niet vaak terug en zeker niet 
onder de jongeren. Uit onderzoek 
blijkt wel dat als jongeren vasten,  
er gedaan wordt aan sociale  
media-vasten of aan Netflix-vasten. 
Ik heb dit zelf zes jaar geleden  
gedaan en daarna heb ik nooit 
meer iets aan vasten gedaan. 
Ik merkte tijdens het vasten dat ik 
meer tijd had voor de mensen om 
mij heen. Als ik weer terugga naar 
de Bijbel, zie ik dat vasten vaak in 
één adem voorkomt met bidden. 

‘Ze was altijd in de tempel,  
waar ze God dag en nacht  
diende met vasten en bidden.’ 
(Lukas 2:37)

Zijn wij het vasten  
kwijtgeraakt?

• Marilène van der Slik

JONGERENREDACTIE

Kwijtgeraakt? 

AANRADERS

Veertigdagenleesplan 
Tien verhalen over ontmoeting, 
te volgen via debijbel.nl of de 
gratis app Mijn Bijbel. 

Petrus-kalender
‘Ga mee!’ en kom in actie door 
te vasten, je leven te heiligen 
en te delen, aan de hand van 
bijbel teksten. Dagelijks in je 
mailbox. W protestantsekerk.nl

Bijbeltekst en popsong
Crossovers tussen bijbel-
teksten opgenomen in de 
Petrus-kalender en popmuziek. 
Elke dag een vakje te openen. 
Voor jongeren is er een  
speciale app met korte over-
denking en prangende vraag.  
W 40dagenheiligeherrie.nl

Online Kunstretraite
Aandachtig leven met de 40 
dagen- kunstretraite, met werk 
van Davitha van de Kuilen en 
veertig beelden over Jezus: 
Leef bewust toe naar Pasen. 
W onlinekunstretraite.nl 

Bidden&vasten
Herman Boon Ministries  
belegt regelmatig conferenties 
over het belang van bidden  
& vasten als geestelijke 
voorbereiding. Met worship, 
onderwijs en gebed. Bijvoor-
beeld 4 t/m 10 mei in Ede.  
W biddenenvasten.nl

Migrantenbijbel 
Ideaal voor migranten en niet- 
migranten en voor iedereen in 
(migranten)kerken. Engelstalig, 
in helder en hedendaags  
taalgebruik. Met 17 artikelen,  
15 portretten van 
migranten en 22 
leesplannen. € 25, 
via boekhandel of 
bijbelgenootschap.
nl/shop
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INLOOP
Inloop De Herberg
 Welkom! Elke dinsdag 

van 10.00-12.00 uur, 
Dorpsstraat 59 T 06-2009 2729  
E loes.landlust@ziggo.nl  
W oudekerkgemeente.nl

Open Ichthus 
 Wekelijks welkom op 

woensdag van 10.00-
12.00 uur. Thea Streef  
T 06-2095 7228

Inloophuis Rokkeveen
 Elke vrijdag in  

De Regenboog van 
10.00-13.00 uur. 
Middagpauze dienst 
van 11.30-12.00 uur en 
elke vierde vrijdag om 12.00 uur 
welkom voor maaltijd.  
Nathaliegang 263 T 079-361 33 65  
E wil.bettenhaussen@gmail.com

Koffie-, thee- en 
aandachtschenkerij 
 Welkom elke  

donderdag van 10.00- 
12.00 uur. De Oase, Kerkenbos 8  
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur in  
De Herberg E leenmanf@xs4all.nl
Oosterkerk 
Elke twee weken, 19.00-19.55 uur.  
Woensdag 13 en 27 maart 
E p.j.van.daalen@casema.nl 
Ichthuskerk 
Dinsdag 19 maart, 20.00 uur 
T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl
Gebed vervolgde christenen 
Elke laatste zaterdag van 10.00-
10.30 uur op het Dobbe-eiland.  
E roelie.vanderlinden@gmail.com
Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 
uur. De Uitkijk, Wattstraat 64.  
E h_nebbeling@kpnmail.nl

OPEN KERK
Open Oosterkerk
 Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl
Open Oude Kerk
De kerkzaal is opnieuw  
gewit: wanden en  
gewelven zijn weer heerlijk schoon. 
Welkom als vanouds op vrijdag-
middag 14.00-15.30 uur voor een 
moment van stilte of rondgang door 
de kerk. Interieur- en informatie-
folders zijn volop beschikbaar en 
bijbels in verschillende talen gratis 
mee te nemen. 
 E jokevanderkrukkrop@gmail.com 
Open Lichtzijde
 Elke ma en do  

14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196  

W lichtbakenzoetermeer.nl/ 
openkerk

Open Kompas
 Elke di, wo, vr van  

10.00-12.00 uur. 
 Piet Heinplein 13 T 06-1322 5946

DE PELGRIM  
Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht, pastor-pionier: Gerda Griffioen 
T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

 PERRON OOSTERHEEM 
Buurtpastor: Timo Hagendijk  
T 06-5095 4628 
E pionier.oosterheem@gmail.com  
W perronoosterheem.nl
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Perronmeeting

Fitte Fifty’s
 elke maandag, 10.00-11.30 uur

Breiclub
 4 en 18 maart, 14.00-16.00 uur 
 E tanniejorna@gmail.com

Ontmoetingslunch
 elke woensdag, 12.30-13.30 uur 

Creaclub
 elke donderdag, 14.00-16.00 uur 

Wandelclub
 elke vrijdag,10.00-11.00 uur, start bij Enjoy Life

Inloop ‘t Trefpunt
 elke vrijdag, 10.00-12.00 uur, Schiebroekstraat 1

Ochtendgebed en ontbijt
 Ma t/m do van 7.30-8.00 uur 

ontbijt; aansluitend ontbijt in 
basisschool De Regenboog, 
Kerkenbos 12

Avondgebed
 Elke woensdag, behalve  

de tweede van de maand,  
16.30-17.00 uur

Emmaüswandeling
 Elke vrijdag, 10.30-12.00 uur; 

start de Balijhoeve, Kurkhout 100

Cursus VerduurSamen met 
Franciscus
 6 maart, 19.30 uur; € 15 voor 

de resterende bijeenkomsten

Lange afstandswandeling
 10 maart, 11.00 uur, vertrek 

vanaf De Oase, € 10 

Workshop Gezond en 
goedkoop
 13 maart, 16.00-18.00 uur, € 2 

Crea-middag
 19 maart, 13.30 uur, € 5 

Bel of mail naar het Kerkelijk  
Bureau (Gerda Rust):   
T 079-316 82 56 / 06-1236 5054  
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl

Zakcentje verdienen?

Breng maandelijks de 
kerkkrant rond! 
Voor deze wijken (op postcode)  
zijn nieuwe bezorgers nodig:   
• 2723 AA t/m CZ (22 adressen)

• 2723 TA t/m ZZ (24 adressen)

• 2727 AA t/m DW (27 adressen)

• 2727 DX t/m NZ (43 adressen)

• 2728 AA t/m EZ + 2728 HR  
+ 2728 JA t/m JZ (64 adressen)

Op dinsdag in De Oase
Op dinsdag 12 en 26 maart is er een  
gezamenlijke sobere maaltijd van  
17.30 tot 19.00 uur in De Oase,  
Kerkenbos 8: soep kom + lepel mee-
nemen. En op dinsdag 5 en 19 maart  
een afhaal-sobere maal tijd: af te  
halen tussen 16.30 en 17.30 uur. De  
opbrengsten zijn bestemd voor projecten 
in Moldavië. Goed om zo met elkaar  
verbonden te zijn in de vastenperiode.
 Voor deelname (gezamenlijk of  

afhaal) opgeven bij Ria van Dam  
T 06-4985 4526 of E mtderuiter48@
gmail.com, uiterlijk op de maandag 
voorafgaand vóór 20.00 uur. 

• Reinier Laman Trip

Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd
Op woensdag in  
De Regenboog
De werkgroep Diaconie organiseert  
oecumenische eenvoudige maaltijden  
in De Regenboog, gevolgd door een  
korte vesper op woensdag 13 en 20 
maart om 18.00 uur. De netto opbrengst 
van de maaltijden is bestemd voor  
het werk van Jorn Rietveld, die in  
Papoea-Nieuw-Guinea als ICT’er het 
werk van bijbelvertalers gaat  
ondersteunen. 
 Inschrijven in de hal na de kerkdienst, 

via E tinekeblankespoor@gmail.com 
of T 06-3829 3267, uiterlijk de maan-
dag voorafgaand vóór 20.00 uur.

• Tineke Blankespoor

Op donderdag in de Ichthuskerk
Elke donderdagavond in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen  
organiseert Open Ichthus sobere maaltijden. Vanaf 17.30 uur steeds  

van harte welkom in de Chagallzaal van de Ichthuskerk, Parkdreef 258. 
Zo rond 18.15 uur wordt de sobere maaltijd afgesloten. Wie wil kan  

daarna meedoen met een schrijfactiviteit begeleid door Jannie van Maldegem.  
Dan eindigt het samenzijn rond 19.00 uur. De laatste sobere maaltijd is op Witte 
Donderdag 28 maart. Aansluitend is er dan een vesper in de kerkzaal en vanaf  
20.15 uur kan er gezamenlijk worden gekeken naar ‘The Passion’ (op groot scherm). 
 Meenemen: brood, soepkom, lepel; vrijwillige  

bijdrage voor het 40-dagenproject van Kerk  
in Actie ‘Kinderen en ouderen in Moldavië’  
E openichthus@pwzn.nl

• Elvira Keller

Let op: 
• De Taizé-viering elke vierde zondag van 19.30-21.00 uur wordt in  

samenwerking met de Nicolaasparochie voortaan weer gehouden in De  
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100, wijk 19. Welkom op zondag 24 maart. 

• De langeafstandswandeling start voortaan om 11.00 uur bij De Oase 
en is bekort tot 10 km. De kosten blijven € 10 (naar draagkracht). 

Aanmelden: 
Pelgrimage 
9 t/m 12 mei
Ben je geïnteresseerd om 
mee te gaan op pelgrimage, 
laat het ons weten. We lopen 
van Doetinchem naar Zwolle.  
We willen graag weten  
hoeveel slaapplaatsen we 
onderweg zullen regelen,  
daarom is het belangrijk  
om je alvast aan te melden.  
 informatiebijeenkomst in 

april, het is nog niet bekend 
wanneer; 9 mei vertrekplaats 
Zoetermeer; € 135; graag 
aanmelden!  T 06-2497 5092  
E info@depelgrimzoeter-
meer.nl

Pasen in De Pelgrim
Ook dit jaar vieren we het Paastriduüm, de drie 
dagen van Pasen, het hoogtepunt van de Christelijke 
Kerk. We vieren dit ononderbroken in een  
oecumenische viering. Dat doen we om het  
verhaal van Jezus’ lijden en opstanding in één 
adem te vieren en ons te concentreren op het  
hart van het evangelie. In deze dagen gaat het 
om ons leven en hoe Jezus in ons leven degene is 
geworden, die in alle concreetheid leeft te midden 
van de mensen. Niet voor niets vierde de Vroege 

Kerk in de paasnacht de opstanding van de Heer, 
waarin het draaide om ‘het nieuwe leven’ dat ons 
in die opstanding wordt aangeboden. Ze lieten 
achter wat benauwde en belastte. In de aanloop 
naar dit hoogtepunt van het jaar, kwamen de leden 
van de kerk tot inkeer. En zo doen we dat heden 
ten dage nog steeds. Het thema dit jaar is:  
‘Ga mee!’, het jaarthema van de Protestantse Kerk. 
 Welkom in gebouw De Oase, Kerkenbos 8.  

Zie voor data en tijden pagina 4 Kerk & dienst. 

Debatavond Armoede 
De Nicolaasparochie heeft  
sinds kort een centrum voor  
bezinning en spiritualiteit:  
de Tweede Verdieping. In het  
eerste kwartaal van 2024 staat armoede centraal.  
Op 13 maart is er een oecumenisch-kerkelijke  
bijeenkomst rond deze thematiek en op 17 april 
een debatavond: met wethouder Bouke Velzen,  
senator Janny Bakker en een straatpastor.  
Meer informatie volgt op www.hnpz.nl 
 20.00 uur, De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Drie ‘vastengerechten’
Een vastenmaaltijd heeft wat mij betreft een aantal basis-
kenmerken. Het is sober, met pure onbewerkte ingrediënten,  
waarvan volle granen, peulvruchten en veel groenten.

Granen en bonen
Voor dit gerecht 
heb ik de gra-
nen en bonen 
samen 8 uur 
geweekt en 
dan gedurende 
45 minuten gaar-
gekookt. De groenten eromheen 
zijn gestoomd. Voor de smaak 
heb ik een dressing gemaakt van 
1 eetlepel witte miso, ½ theelepel 
mosterd, 2 eetlepel water en wat 
citroensap. Voor extra mineralen 
heb ik nog een strooisel van sesam 
en zeewier (Furikake) genomen.

Sushibowl
Een sushibowl is ondertussen 
heel geliefd, je hoeft geen rollen 
te maken en iedereen aan tafel 

kan het zelf  
samenstellen.  

Ook hier is de 
basis een vol 
graan, in dit 
geval rijst en 

wat mais. Erbij 
heb ik gekozen 

voor gekookte edamame-bonen 
en verschillende groenten:  
gegaard zoals de rode biet, peen, 
koolrabi en de Chinese kool, maar 
ook wat rauwe komkommer-
blokjes. Ook hier zijn groenten  
uit zee toegevoegd en wat sesam-
zaad. Met de keuze van de groen-
te kun je dus variëren en rekening 
houden met je tafelgenoten.

Gepaneerde tofu
Hier zie je gepaneerde tofu  
met rijst en een groene salade.  
Voor een warme dag is dit ook 
een heerlijk gerecht. Maar de  
gefrituurde tofucrisp maakt dit 
gerecht minder sober.

• Anja Schröder-Hermanus

COOKING FOR LIFE 
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Kerkmusicus Arie Vooijs bespreekt in deze rubriek de diverse periodes in het kerkelijk jaar. 
KERK       MUZIEK

OUDE KERK
Carillonconcert
2 maart  Beiaardier Johan van Oeveren met ‘Spring is in the air’
 elke eerste zaterdag, 12.00-13.00 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat en Wilhelminapark

Lunchpauzeconcerten
 6 maart Ronald de Jong – orgel 
 13 maart Isabelle van Dooren – vleugel 
 20 maart Marie-Christine Goergen – fluit & Harm Jan Schenkel – vleugel 
 27 maart Trio Panache: viool, cello, vleugel 
 12.45-13.15 uur, deurcollecte W herbergoudekerk.nl 

Presentatieconcert Geurt van Lagen 
Geurt van Lagen presenteert zich op zaterdag 9 maart 2024 om 15.30 uur als 
de nieuwe cantor-organist van de Oude Kerk in Zoetermeer. Hij geeft een orgel-
concert op het tweeklaviers Lohman-orgel uit 1838. Op het programma staan 
werken van onder meer Bach (Preludium en Fuga in G, BWV 541), Mendelssohn 
(Variations Sérieuses), en Liszt (Variaties over Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen). Na afloop van het concert is er gelegenheid voor 
ontmoeting en iets te drinken. Dit concert wordt georganiseerd 
door de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk, samen met de 
Stichting Oude Kerk Zoetermeer. 
 zaterdag 9 maart, 15.30 uur (deur open 15.00 uur); Oude Kerk,  

Dorpsstraat 59, 2712 AD; vrije entree, deurcollecte na afloop  
W oudekerkgemeente.nl & herbergoudekerk.nl

Bachcantate op Palmzondag
Op zondag 24 maart klinkt er in de Oude Kerk de Bachcantate 
Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182. Deze cantate voor 
Palmzondag bezingt Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Sion). 
Bach nodigt je muzikaal uit je hart voor Jezus open te leggen, 
zoals de discipelen hun mantels als kleden voor hem uitspreid-
den. Moge Jezus nu in ons hart even feestelijk worden ontvan-
gen als destijds in Jeruzalem: ‘laß auch uns dein Zion sein’.

Muzikale medewerking is er van het Projectkoor Oude Kerk, orkest Ars Musica 
en vocale solisten, onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse. Geurt van Lagen 
bespeelt het Lohman-orgel en neemt de continuo-partij voor zijn rekening.
 zondag 24 maart, 18.30 uur, Dorpsstraat 59 W oudekerkgemeente.nl  

(ook voor beelduitzending en pdf van de liturgie)

REGENBOOGMUZIEK
‘Spiritual music’
Contrabassist James Oesi en pianiste Djuwa Mroivili  
brengen een bijzonder programma. Naast werken van onder 
anderen Dvořák, Brahms en Gershwin spelen zij ook muziek 
van klassieke componisten van kleur, die pas de laatste 
jaren bekender worden bij het grote publiek, en traditionele 
Afro-Amerikaanse werken die grote invloed hadden op Dvořák en Gershwin.
 woensdag 6 maart, 20.15 uur; € 16,50 / tot 25 jaar € 5 / Zoetermeerpas 

gratis; reserveren W regenboogmuziek.nl

Passieconcert in de Stille Week
Het Leids Kamerkoor onder leiding van Dody  
Soetanto zingt in de Stille Week op woensdag-
avond 27 maart werken van Rutter, Pärt,  
Lapwood, Forrester en McMillan. 

 woensdag 27 maart, 20.15 uur; gratis, deurcollecte W regenboogmuziek.nl

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcert 
elke tweede dinsdag, 13.00-13.45 uur
12 maart  Deborah Thoen-de Jong – viool & Panos Gklistis – piano
 Oosterheemplein 320 E jenivoeveren@outlook.com

ICHTHUSKERK
Matthäus Passion van Telemann door Cantate Deo 
Wie kent niet de 
prachtige Matthäus 
Passion van Johann 
S. Bach. En wie heeft 
nog nooit van de 
Matthäus Passion  
van Georg Ph.  
Telemann gehoord? 
Telemann die qua muzikaliteit zijn beroemde tijdgenoot Bach overtrof. Telemanns 
Matthäus Passion kenmerkt zich door een lichtere toon, is korter en toegankelijker, 
maar net zo dramatisch en indringend als die van Bach. Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan zondagmiddag 24 maart naar de Ichthuskerk, Parkdreef 258, om te  
luisteren naar de uitvoering ervan door Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging 
Cantate Deo. Laat u meevoeren met de prachtige koralen, de vocale solisten en de 
declamatie van drie declamators, die samen het lijdensverhaal van Jezus ‘gezongen  
en gesproken’ uit het evangelie naar Mattheüs, hoofdstukken 26 en 27, voor u 
uitvoeren. Het koor wordt begeleid door een speciaal samengesteld muzikaal 
ensemble. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Marco Kalkman. 
 zondag 24 maart, 14.30 uur; toegang vrij, er wordt een collecte gehouden 

(richtbedrag € 7,50)
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Cantatedienst 
 
Himmelskönig, sei willkommen 

BWV 182 | J.S. Bach 

 
24 maart 2024 
Oude Kerk | Zoetermeer 

18.30 uur 

Van feestelijk naar inkeer tot klokgelui

In mijn vorige column over de passietijd ben ik  
geëindigd met de vierde zondag die de naam ‘Laetare 
Jerusalem’ heeft gekregen. De naam van de vijfde 

zondag komt van de intochtspsalm die op deze zondag 
gezongen wordt: Psalm 43:1 ‘Judica me, Deus’ – ‘Verschaf 
mij recht, Heer’. Langzaam naderen we het einde van de 
lijdens- of passietijd. 

De laatste zondag van deze tijd is Palmzondag. De zondag 
die zijn naam ontleent aan de intocht in Jeruzalem waarbij 
de mensen met palmtakken stonden te zwaaien. Naast het 
vrolijke van de intocht heeft deze zondag ook een serieuze 
ondertoon. Die van de eerste dag van de Goede of Stille 
Week. Een week waarbij we steeds meer met de neus op 
het lijden van Jezus Christus worden gedrukt. In veel kerken 
wordt daarom ook het antependium gewisseld. De viering 
begint met het rode antependium en tijdens de dienst wordt 
er gewisseld naar de kleur paars. Van feestelijk naar inkeer.

In veel kerken is het meer en meer gewoonte aan het  
worden om tussen Palmpasen en Pasen iedere dag een 

(korte) viering te houden. Even bij elkaar komen om te 
bezinnen wat het lijden van Jezus Christus nu voor ons 
betekent. Op de donderdag in die week denken we aan 
het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen 
vierde. Dit avondmaal begon met de voetwassing van de 
discipelen door Jezus en eindigde met de verloochening 
van Jezus door Petrus in het paleis van Kajafas, één van 
de hogepriesters. De kleur wit verwijst naar het gebruik 
in de Rooms-Katholieke Kerk om alle beelden met witte 
kleden af te dekken.

Op Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Jezus  
aan het kruis op Golgotha. Daarna volgt Stille Zaterdag, 
een dag waarop de klokken niet geluid worden. Deze  
dag eindigt liturgisch bij de schemering. Dan mogen de 
klokken weer luiden en wordt de paaswake gevierd.  
En met de paaswake begint de viering van 
de opstanding uit de dood. Pasen, de 
belangrijkste christelijke feestdag.

• Arie Vooijs

KiZ-MEDEWERKER

Sinds zijn achtste jaar heeft Geurt 
van Lagen orgelles. Zolang hij 
zich kan herinneren wilde hij 
naar het conservatorium. Op dit 
moment volgt hij naast zijn studie 
orgel het bijvak piano. Daar komt 
binnenkort ook koordirectie bij. 

Uitbouwen 
De komende tien jaar wil hij het 
muziek maken in de Oude Kerk 
gaan uitbouwen. Naast het  
bespelen van het orgel zal hij  
ook werken met het Projectkoor 
Oude Kerk – in de jaarlijkse serie 
muzikale avonddiensten met 
Cantatedienst, Evensong en 
Avondmuziek – en de huidige 
zanggroep verder stuwen naar 
een (project)cantorij. Ook wil hij 
de gemeente kennis laten maken 
met een onberijmde psalm of  
een gezongen Onze Vader.
Een van de uitdagingen in Zoeter-
meer is om mensen tussen de 20 
en 60 jaar geïnteresseerd te krijgen 

voor het zingen van kerkmuziek. 
‘Om de wens om de zanggroep uit 
te bouwen te realiseren is actieve 
deelname van juist deze groep van 
groot belang’, vindt Geurt. ‘Hoewel 
ik zelf zingen eerst nooit echt leuk 
vond, heb ik sinds ik kerkmuziek 
studeer ook zangles. Omdat je er 
zo bewust mee bezig bent, ga je 
het vanzelf leuk vinden!’
‘Als musicus moet je veel kleine 
dingen doen. Naast het musice-
ren en studeren wil ik ook gaan 
lesgeven. En als koordirigent kan 
ik ook buiten de kerk terecht.’

‘Grote componisten, 
maar ook nieuwe muziek 

zal ik niet schuwen’

Diepgang
Kerkmuziek moet inhoudelijk 
enige diepgang hebben. ‘De tek-
sten moeten ergens over gaan. Er 
is bijvoorbeeld voor de muzikale 
avonddiensten heel veel mooie 
muziek die gebruikt kan worden. 
Maar je moet altijd kijken of de 
muziek aansluit bij de gemeente. 
Ook moet kerkmuziek kwalitatief 
goed zijn. Werk van de grote 

componisten kan. Maar ook 
nieuwe muziek zal ik niet schu-
wen. Hoewel het soms lastig te 
bepalen is of muziek inderdaad 
goed en geschikt is, zal ik probe-
ren de kwaliteit van de muziek in 
de diensten zo goed mogelijk te 
bewaken.’

Dwarsverbanden
En dan tot slot nog even over de 
hobby’s van Geurt. Natuurlijk is 
muziek zijn grote passie, maar  
architectuur, geschiedenis en 
theo logie hebben ook zijn interesse.  
Die hebben natuurlijk ook sterke 
raakvlakken met muziek en met 
de kerk. Er zijn heel veel dwars-
verbanden. Ook steden bezoeken 
vindt Geurt leuk om te doen.  
Op muziekgebied houdt Geurt erg 
van (Engelse) koormuziek en de  
traditie(s) die daarbij horen.
Geurt kijkt uit naar een goede tijd 
in Zoetermeer waar hij zich actief 
bezig wil houden met kerkmuziek. 
Met als doel een goede eredienst 
te hebben wil hij een gespreks-
partner van de voorganger zijn.

• Arie Vooijs

KiZ-MEDEWERKER

NIEUWE CANTOR-ORGANIST OUDE KERK

‘Altijd kijken of de muziek  
aansluit bij de gemeente’
INTERVIEW • Het is dinsdag 6 februari als ik tegenover Geurt van Lagen zit in De Herberg  
naast de kerkzaal. De zondag ervoor is Geurt in de bediening van cantor-organist van de  
Oude Kerk bevestigd en heeft hij de eredienst muzikaal begeleid vanaf het monumentale  
Lohman-orgel en vanachter de vleugel. Direct daarna werden beide instrumenten voor  
drie weken ingepakt in verband met het schilderwerk in de kerk. Wie is Geurt van Lagen? 

Geurt van Lagen is opgegroeid in 
Benthuizen en komt uit een gezin 
met zes kinderen. Na de basisschool 
is hij naar De Driestar in Gouda 
gegaan. Drie jaar lang heeft hij het 
gymnasium gevolgd, daarna stapte 
hij over naar het atheneum. Na de 
middelbare school ging hij Bestuurs-
kunde studeren aan de Universiteit 
Leiden. Hierbij volgde hij ook lessen 
aan het Koninklijk Conservatorium  
in Den Haag via het Practicum  
Musicae-traject, een gecombineerde 
opleiding voor Leidse studenten met 
muzikale aspiraties. Na het succes-
vol afleggen van het toelatings-
examen is Geurt aan het Koninklijk 
Conservatorium in 2022 gestart met 
zijn orgelstudie en vorig jaar begon 
hij ook aan de opleiding Kerkmuziek 
aan het Codarts Conservatorium in 
Rotterdam.
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PERSPECTIEF
In de Perspectief- rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé  
‘Elke dag de Bijbel open’. 

KERK CULTUREEL 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Wat is waarheid? 

UITGELEZEN

ZON. 10 MAART Efeziërs 2:4-6
Omdat de liefde die God voor ons heeft 
opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood 
waren door onze zonden, samen met  
Christus levend gemaakt.

MA. 11 MAART Romeinen 13:11-14
Paulus schreef: Laten we ons ontdoen van 
de praktijken van de duisternis. Omkleed  
u met de Heer Jezus Christus.

DI. 12 MAART Matteüs 4:1-11
Jezus zei tot de beproever: Er staat  
geschreven: De mens leeft niet van brood 
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit 
de mond van God.

WO. 13 MAART Kolossenzen 2:16-23
Paulus schreef: Uiterlijke regels zijn  
slechts een schaduw van wat komt – de 
werkelijkheid is Christus.

DO. 14 MAART Ezechiël 3:10-11
God zei tot Ezechiël: Onthoud alles wat ik  
je zal zeggen, luister er aandachtig naar.  
Ga naar je landgenoten om te profeteren.

VR. 15 MAART Johannes 13:1-15
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en 
dat hij uit de wereld terug zou keren naar 
de Vader. Hij had de mensen die hem in 
de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde 
voor hen zou tot het uiterste gaan.

ZA. 16 MAART Jesaja 48:16-21
Verkondig dit met luid gejuich, laat het 
horen, laat weten tot aan de einden der 
aarde: De Heer heeft zijn dienaar verlost.

ZON. 17 MAART Johannes 12:23-26
Jezus zegt: Wie zijn leven liefheeft verliest 
het, maar wie in deze wereld zijn leven 
haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

MA. 18 MAART Psalm 16
Heer, u wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid.

DI. 19 MAART Matteüs 1:16-21
Een engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon 
baren. Geef hem de naam Jezus, want hij 
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

WO. 20 MAART Lucas 18:18-23
Jezus zei tot iemand: Eén ding ontbreekt 
u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de 
opbrengst onder de armen, dan zult u een 
schat in de hemel bezitten. Kom daarna 
terug en volg mij!

DO. 21 MAART Jakobus 2:1-5
Heeft God niet juist hen die naar wereldse 
maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te 
zijn door het geloof en deel te krijgen aan 
het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie 
hem liefhebben?

In deze 8e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 
verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. In het zomernummer van vorig 

jaar kwamen zij bij het thema ‘Neem en lees’ op de voorpagina voor het voetlicht.

Dit boek is een mooie aanvulling op het thema 
‘Wat is waarheid?’ van Kerk in Zoetermeer van 
vorige maand. Maar eerst iets over de schrijver. 

Hans Stolp (1942) studeerde theologie en psychologie en 
heeft zich daarna verdiept in het esoterisch christendom. 
Esoterie houdt zich bezig met verborgen aspecten van 
de werkelijkheid die niet voor iedereen toegankelijk zijn, 
maar nu ook beschikbaar komen voor niet-ingewijde  
mensen. Stolp heeft ruim zestig boeken geschreven. 
Jezus groeide op in Nazareth waar Essenen woonden, die 
behoorden tot een van de mysteriescholen. Daar werden 
mensen die voor deze kennis openstonden in diverse stappen  
ingewijd. Volgens Stolp heeft Jezus alle zeven stappen uit 
deze school doorlopen en zou daar in zijn verkondiging – 
verhuld – op wijzen. In dit boek laat de auteur zien waar  
in de Bijbel kennis uit de mysteriescholen is weergegeven. 
Ook beschrijft Stolp waarom de kennis uit de mysterie-
scholen vrijwel verdwenen is en nu weer bekender wordt.
Al lezend komen verschillende situaties in de Bijbel aan 
bod en legt de auteur uit wat de esoterische betekenis 
hiervan is. De bruiloft te Kana krijgt met de gegeven uitleg 

een breder en dieper beeld. De vijgenboom verwijst naar 
mysteriescholen. De tempelreiniging kan naast letterlijk 
ook gelezen worden als een reiniging van onszelf.  
Opstanding uit de doden, zowel uit het Oude als het  
Nieuwe Testament, wijst op een hoge inwijding in de  
esoterische kennis. Stolp wijst op hoge inwijdingen die 
onder andere de vier evangelisten, Maria Magdalena, 
Lazarus en Natanaël hebben ondergaan. 
Terugkerend naar de vraag welke aanvulling dit boek 
heeft op het thema ‘wat is waarheid’. Aan heel wat  
situaties in de Bijbel wordt een andere 
(nieuwe) inhoud gegeven. Het is aan 
de lezers hoe zij hiermee omgaan. 
Het is een intrigerend en voor mij een 
verrijkend boek om te lezen.

• Annette Doorn 

LEESGROEP ZOETERMEER-NOORD

Hans Stolp, ‘Esoterisch Bijbellezen 
(deel I)’, 214 pagina’s,  

Uitgeverij De Heraut, € 16,95

AFSCHEID VAN TWEE ZWO’ERS

Aanschouwelijke projecten  
in de Veertigdagentijd 
ZOETERMEER-NOORD • In de kerkdienst van zondagmorgen 28 januari jl. 
in de Ichthuskerk hebben Jan Buurma en Joost Boogaard het  
stokje – mét brandend sterretje – van hun activiteiten voor Zending,  
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (kortweg: ZWO) 
overgedragen aan Marius Cusell en Elvira Dragstra. Jan heeft dit ruim 
dertig en Joost bijna dertig jaar gedaan. Wat bewoog deze doeners? 

Hoe zijn jullie met dit werk  
begonnen?
Jan kwam in 1992 terug uit Indo-
nesië waar hij ontwikkelingswerk 
gedaan heeft. Hij was betrokken 
bij een project, gericht op  
versterking van de groenteteelt 
op Java. Via een ‘intakegesprek’ 
voor nieuwe gemeenteleden met 
dominee Ad Knotters (overleden  
in 2004) werd hij lid van de  
werkgroep ZWO. Joost is in 1995 
benaderd vanuit de ZWO-groep. 
In die tijd lag de leeftijd van de 
ZWO’ers tussen de 20 en 40 jaar.

Welke ontwikkelingen hebben jullie 
in de afgelopen dertig jaar gezien?
In de eerste jaren 1992-2004 was 
de ZWO gericht op ontwikkelings-
samenwerking. Met name tijdens 
de Veertigdagentijd werd geld 
opgehaald voor verschillende pro-
jecten. Voorbeelden hiervan zijn de 
Klino Mobil: een ambulance voor 
de Molukken, en een werkvakantie  
voor jongeren naar Oeganda.  
De jongeren moesten zelf door 
verschillende acties geld bij elkaar 
krijgen voor de reis en voor bouw-
materialen. Deze werkvakantie 
was charitatief gericht: geld  
inzamelen om de ‘nood’ te lenigen.
In deze periode was Rob van Vliet 
voorzitter van de werkgroep ZWO. 
Er werd veel samengewerkt met 
een missionaire werkgroep van 
de rooms-katholieke Doortocht 
aan de Hekbootkade.  

In de tweede periode 
2004-2015 was dominee 
Rein Algera nauw bij het 
ZWO-werk betrokken, 
samen met dominee 
Rianne Halsema uit  
Zevenhuizen. Er was 

Joost Boogaard (links)  
en Jan Buurma (rechts)

toen het lang lopende project 
Rumah Bersama (Gezamenlijk 
Huis), met meer kerken in  
Zoetermeer en in de regio samen. 
Henriëtte Nieuwenhuis werd  
vanuit Kerk in Actie uitgezonden 
naar Sumatra. De contacten met 
haar verliepen uitstekend. Zij is 
verschillende malen in Zoetermeer  
geweest. Ook een groep  
Zoetermeerders is naar Sumatra 
gereisd. Andersom zijn jongeren 
uit Sumatra in Nederland  
geweest. Twee van hen brachten 
een week door in Zoetermeer.  
De periode met Henriëtte  
beschouwen Jan en Joost als het 
hoogtepunt van hun werk. Bij dit 
project stond het ‘transformatief 
diaconaat’ centraal: de mensen 
daar in staat te stellen zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien. 

In de derde periode vanaf 2015 tot 
nu waren er in de Veertig dagentijd 
verschillende projecten, waar-
voor soms wel € 5000 tot € 6000 
werd opgehaald. In Ethiopië over 
klimaat verandering, in Libanon 
voor training van jongeren, en als 
laatste in Moldavië voor de opvang 

kwetsbare jongeren en ouderen, 
dat ook dit voorjaar nog loopt. 

Hebben jullie adviezen?
joost: ‘Blijf aandacht besteden 
aan de projecten in de Veer-
tigdagentijd en aan de Zondag 
Werelddiaconaat. Houd ook 
balans, je hoeft niet het hele jaar 
actief te zijn. Dan overvraag je 
de gemeente leden. En stem je 
activiteiten goed af met de andere 
kerkelijke activiteiten in de wijk. 
Als je een informatieavond belegt 
voor de gemeente, begin dan met 
een maaltijd. Dat trekt bezoekers. 
Betrek ook jongeren bij het ZWO-
werk door ze in te schakelen voor 
kortdurende activiteiten.’
jan: ‘Vraag je ook af: wat kun je 
leren van de kerken daar? Laten 
we gerichter zijn op wederkerig-
heid. Geloof is daar veel meer 
verweven met de samenleving.’  
Joost vult aan dat bij ons vele 
sociale voorzieningen door de 
overheid geregeld zijn. In de 
Derde Wereld zijn grote groepen 
mensen vaak afhankelijk van het 
diaconale werk van de kerk. 

Wat de activiteiten betreft, heeft 
het steeds heel goed gewerkt om 
de projecten in de Veertigdagen-
tijd in de kerkdienst te verbeelden, 
zoals een ingezaaid rijstveldje 
dat gedurende de vastenperiode 
steeds meer tot bloei kwam. 

Een aanschouwelijke cursus 
biologische rijstteelt voorin 
de kerk! 

• Reinier Laman Trip

ZWO ZOETERMEER-ZUID

Een mens te zijn op aarde

Jezus zei tot de beproever: Er staat geschreven: 
De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord 

dat klinkt uit de mond van God. 
Matteüs 4:1-11

Kaj Munk, een dappere Deense dominee die zich verweerde tegen de 
demonie van de nazi’s, schrijft ergens dat de duivel er is opdat we 
hem tegenkomen. ‘Wij worden nooit goede christenen als we nooit 

eens met hem in botsing zijn gekomen.’ Matteüs vertelt over de frontale  
confrontatie tussen Jezus en de duivel, die plaatsvindt nadat Hij veertig  
dagen en nachten gevast heeft. 
Ik heb het altijd zo gezien dat Jezus op dat moment op zijn zwakst was.  
Terwijl razende hongerpijnen door zijn lichaam schieten, verschijnt de  
tegenstander op het toneel met een wel heel verleidelijk voorstel om van 
stenen broden te maken. Maar Jezus die zijn bijbel kent, weet met een rake 
tekst de aanval te pareren. Weten wat er geschreven staat als wapen. Maar 
er is nóg een wapen, ontdekte ik nog niet zo lang geleden: Jezus vastte.  
Ook wij weten dat een volle maag niet handig is, wil je gefocust werken.  
Een kerkdienst bijwonen na flink getafeld te hebben werkt ook niet.  
Een lege maag geeft scherpte en concentratie. Vasten versterkt dit alleen 
maar, zeker als je eenmaal op gang bent. Je wordt helderder dan ooit in je 
hoofd en sneller in je denken. Dat zie je gebeuren in Matteüs 4. Op elke  
listige verleiding reageert Jezus direct en gevat met een woord uit de Schrift,  
waarop de beproever afdruipt. 
In de Kerk van alle eeuwen hoorde vasten bij de standaard wapenrusting  
van een christen. Het is een veeg teken dat uitgerekend in het gulzige  
Westen met zijn consumptiedrift en infobesitas vasten in de vergeethoek is 
beland. Alsof we met onze gevulde magen en volgepropte hoofden in staat 
zijn de duivel te weerstaan. Ik vrees dat het vaak niet eens tot een clash 
komt, maar we op voorhand al gezien zijn. Een botsing vraagt om een vorm 
van vasten. Als we tenminste goede christenen willen worden. 

• ds. Pieter Baas

PREDIKANT OOSTERKERK

‘De verzoeking van Christus’, 12de-eeuws mozaïek, Basiliek van San Marco, Venetië


